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Ik ben Mayu, ik ben 15 jaar en woon in Sendai, 
een stad in Japan die omringd is door prachtige 
natuur. 

Ik heb veel hobby’s, maar koken staat voor mij 
met stip bovenaan. Elke ochtend maak ik zelf 
het ontbijt en in het weekend bak ik graag 
brood en zoetigheden. Omdat ik allergieën heb, 
experimenteer ik met glutenvrije recepten. Het 
geeft me een warm gevoel als ik iets lekkers op 
tafel zet en mijn familie zegt: “Wat heerlijk!

Ook sport maakt deel uit van mijn leven. Ik zat 
op kendo, een traditionele Japanse krijgskunst 
die zowel lichaam als geest traint. 

Later wil ik graag bij UNICEF werken, om 
kinderen en jongeren wereldwijd te helpen via 
onderwijs en gezondheidszorg. Ik zie deze 
uitwisseling als een eerste stap richting die 
droom: een kans om andere manieren van leven 
te ontdekken, talen te leren, vrijwilligerswerk te 
doen en mezelf verder te ontwikkelen.

"Mijn droom is om bij 
UNICEF te werken en 

mensen te helpen met 
medische zorg en 

onderwijs.”
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wereldgezinnen@afs.org
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